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Goed Nieuwsbrief 
 

 

 
Nr. 121                            Kerst 2023  
 

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling: 

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit 

- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid 

- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken 

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl  

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar 

 

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de 

toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een  

e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.  

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH  Hoogeveen. 

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701. 

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die 

mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door! 

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op 

www.roeloftichelaar.nl  

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte 

welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989 (BIC: 

INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’. 

 

Inhoud: 

Beste mensen 2 

Het Licht is sterker dan de duisternis 3 

Inspiratie 5 

Gebed 5 

  

http://www.roeloftichelaar.nl/
http://www.weerbaarheidstrainer.nl/
http://www.instagram.com/roeloftichelaar
mailto:info@roeloftichelaar.nl
http://www.roeloftichelaar.nl/


 

2 
 

Beste mensen 

Het einde van een zeer bewogen 2023 nadert. Hoewel het de donkerste tijd van het jaar is, 

staan we juist nu stil bij het Licht. We staan stil bij wat er meer dan 2000 jaar geleden 

gebeurde, maar ook bij de geboorte van het Christuslicht in ons eigen hart. Want wat er toen 

gebeurde, maakte de geboorte van Christus nu in ons mogelijk. 

 

Stilstaan bij het Licht, midden in de duisternis. Dat is waar Kerst voor staat. Dit Licht dat in 

onze ziel wil doorbreken om uiteindelijk heel de aarde te verlichten. Nee, we zijn daar nog 

niet, er zal nog veel moeten gebeuren. Maar het begint in onszelf, in het klein. We moeten 

uitzien naar anderen die ons nodig hebben, maar moeten niet vergeten ook naar binnen te 

keren om de verbinding met die goddelijke Bron te kunnen ervaren en iets van dat Licht door 

te geven aan de wereld om ons heen. 

Jij maakt deel uit van dat grote plan dat God met de wereld heeft. Dat ‘grote plan’ is het 

verlossingsplan dat door God, Christus en de engelenwereld wordt begeleid en wat ons allen 

uiteindelijk naar de hemel wil voeren. Daar is het allemaal voor bedoeld en dat moeten we 

niet vergeten. 

Maar we zijn nu nog op aarde. In het kostbare nu zijn we geroepen iets van dat Licht door te 

geven. Dat is mijn wens voor nu en voor het komende jaar. 

 

Ik wens je fijne Kerstdagen toe en alvast een gezegend 2024. 

 

Roelof Tichelaar 
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Het Licht is sterker dan de duisternis 

In de kern van ons wezen treffen we door ons geloof de universele Geest van Christus aan, 

ook wel ‘de heilige Geest’ of ‘het Christusbewustzijn’ genoemd. Die Geest is universeel in 

die zin, dat die voor ieder mens toegankelijk is geworden. Het was Jezus Christus die dit 

mogelijk heeft gemaakt. 

We zijn geroepen ons door het Christusbewustzijn te laten leiden; de heilige Geest die ook in 

jouw hart geboren wil worden (of er al is!) en met Zijn stralen van liefde en inzicht je ziel wil 

verlichten. Deze Geest spreekt namelijk ook tot jou. Misschien kun je die Geest niet als een 

innerlijke stem horen, maar is het meer een intuïtief weten dat vanuit deze Geest met liefde in 

je ziel wordt uitgestraald. 

Het tijdperk van de Geest breekt hopelijk spoedig aan: de tijd dat Gods Geest leidend zal zijn 

voor de mensheid. De mensheid zal dan niet langer van buitenaf onderwezen worden, maar 

van binnenuit tot inzicht kunnen worden gebracht. Dit zal tot een nieuw tijdperk van 

geestelijke vrede leiden. Een ieder die bereid is zich af te stemmen op de Geest zal heel 

persoonlijk door een innerlijk weten worden geleid. 

Deze Geest zal ons van binnenuit duidelijk maken wat waarheid is en wat niet. Het 

onderscheid tussen ware en valse profeten zal steeds duidelijker aan het licht worden 

gebracht. Maar ook ín ons zal de scheidslijn tussen ons ego en de Geest steeds duidelijker 

zichtbaar worden. Dat komt doordat er in de overgangstijd sprake is van, zoals de geestelijke 

wereld dat uitdrukt, een ‘intensivering van Christusbewustzijn’. Maar vanwege Gods 

rechtvaardige wetten moet dit ook gepaard gaan met een toenemende demonische activiteit 

binnen de sfeer van de aarde. Zo zal de geestelijke strijd tussen de machten van goed en 

kwaad verder oplaaien, wat ook op stoffelijke wijze tot uitdrukking zal komen. Dit is al 

gaande. Via de media worden we daar dagelijks mee geconfronteerd: conflicten, oorlogen, 

genocide en allerlei andere vormen van lijden die ons aanmoedigen onze rust in de Geest te 

zoeken: de Christusgeest die de ark vormt die ons door de geestelijke zondvloed zal dragen. 

 

Dit klinkt misschien allemaal wat ‘donker’, maar veel mensen ervaren ook veel duisternis in 

deze tijd en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. In deze tijd van het jaar overheerst 

het donker ook, maar vieren we ook Kerst: de geboorte van Christus op aarde, meer dan 2000 

jaar geleden, maar staan we ook stil bij de geboorte van Zijn Geest in ons hart. Als de 

duisternis het diepst is, zal het Licht doorbreken. Dat is een mooie belofte waar we ons aan 

vast mogen houden. Het is dan ook van belang dat we onze ogen op de ene Licht blijven 

richten. 

 

Waarom is het zo belangrijk dat je bewust leeft vanuit het Christusbewustzijn dat in de kern 

van je ziel aanwezig is? 

Ten eerste omdat dit de geestelijke kern is die je al vanaf het moment dat je in de geestelijke 

wereld als geestelijk wezen geschapen bent, in je meegedragen hebt. Het is jouw spirituele 

identiteit waar je je grote waarde aan mag ontlenen.  

Ten tweede: nergens anders dan in deze Geest zul je je ware vervulling vinden. Het 

Christusbewustzijn vult een leegte in je op die door niets en niemand anders opgevuld kan 

worden. Dus hoe hard je het ook zoekt in andere dingen of andere mensen: je zult het niet 

vinden. De ware geestelijke vrede is alleen te vinden in deze goddelijke Bron die jou op dit 

moment ter beschikking staat. 
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Ten derde: deze Geest helpt je te verzoenen met jezelf en met ‘dat wat is’, maar schenkt je 

ook de kracht die je nodig hebt om te veranderen wat veranderd zou moeten worden. 

Ten vierde biedt deze heilige Geest je bescherming tegen de aanvallen van de duisternis. 

Want op aarde hebben we niet zozeer te strijden tegen wezens van vlees en bloed, maar tegen 

de onzichtbare geestelijke machten van de duisternis. Deze machten kunnen meer invloed op 

de psyche hebben dan de meeste mensen denken. 

Ten vijfde: door jouw ziel met het Christusbewustzijn te laten doordrenken, ben je verlost van 

al je negatieve karma, in de kerkelijke traditie ook wel je ‘zonden’ genoemd. ‘Zonde’ wil 

zeggen dat je je doel hebt gemist en dit heeft op grond van de wet van karma (dit is de wet 

van oorzaak en gevolg) altijd een uitwerking. Maar de vergevende liefde van deze Geest is zó 

krachtig, dat die alle negatieve sporen in jouw ziel uitwist. Het is een verlossende en 

vergevende goddelijke kracht die je mag ontvangen, maar ook mag doorgeven aan anderen. 

Bijvoorbeeld door anderen te vergeven en liefde te schenken. Maar het is ook een helende 

kracht voor jouw geest, ziel en lichaam. In alle lagen van je wezen gaat van het 

Christusbewustzijn een helende werking uit, omdat Christus jouw spirituele identiteit heeft 

hersteld. Uit dit herstelde bewustzijn komen vanzelf goede vruchten voort. Want intuïtief 

beseft de ziel diep vanbinnen dat zij verlossing nodig heeft, dat er iets hersteld moet worden. 

Dit kan zij niet op eigen kracht. Haar pogingen om de verlossing zelf te verdienen met offers, 

rituelen en goede werken zijn tevergeefs. Er is een leegte in de ziel die alleen door de heilige 

Geest kan worden opgevuld. 

Ten zesde: omdat het Christusbewustzijn het goddelijk Zijn is dat jouw persoonlijke zijn 

overstijgt. Deze Geest doet je letterlijk uitstijgen boven jezelf. Het leven komt door deze 

Geest in een heel ander licht te staan. In die Geest mag je je rust vinden. 

Ten zevende: omdat het ook een goddelijke opdracht is deze Geest toe te laten. Anders 

gezegd: het níet toelaten van het Christusbewustzijn betekent dat je in geestelijke duisternis 

zult leven. Dit heeft dan ook niet alleen invloed op je huidige, aardse leven, maar ook op het 

leven in de toekomst in de geestelijke wereld. Want de mate waarin je het Christusbewustzijn 

hebt toegelaten (en dus de mate waarin je de keuze voor God hebt gemaakt), is bepalend voor 

de geestelijke sfeer waar je na dit aardse leven verder zult leven. 

Ben je je bewust van je herstelde spirituele identiteit, dan zal dit een enorme uitwerking 

hebben op heel je geest, ziel, verstand en je hele doen en laten en ook op het leven na dit 

leven. 

Maar ook nu, op dit moment, is dit belangrijk voor de wereld waarin je leeft. Want jij bent 

ook geroepen een licht op aarde te zijn, zodat de sfeer van de aarde stap voor stap verlicht 

mag worden en de duisternis eruit zal verdwijnen. 

Kerst: het is het feest van het Licht dat de duisternis verdrijft. Eerst individueel in onszelf en 

uiteindelijk ook als een collectieve doorbraak op aarde. Wat een mooie belofte om in deze 

donkere dagen bij stil te staan! 
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Inspiratie 

‘De boodschap die wij, de engelen, brengen, komt overeen met de leer die Jezus tijdens zijn 
leven op aarde bracht. Ook Hij sprak over liefde en vergeving, over mildheid en 
gerechtigheid. Ook Jezus is, net als jij, als geest in een mensenlichaam geboren. Hij werd 
geboren bij Maria en Jozef, twee eerlijke en oprechte mensen die dichtbij God leefden. Dat 
moest ook wel, want zij hadden de bijzondere taak gekregen om de geest van Christus als 
hun kind te ontvangen. Heel de engelenwereld was is rep en roer toen dit stond te 
gebeuren. God stuurde de engel Gabriël naar Maria om haar dit vantevoren te vertellen. 
Voor Maria was dit aanvankelijk een schok, omdat zij en Jozef nog niet getrouwd waren en in 
die tijd was het een schande als je dan zwanger zou worden.  
En zo is het gegaan. Maria werd inderdaad zwanger en baarde het kindje Jezus.  
Jezus moest net als alle andere mensen gewoon onderwezen worden. Jozef en Maria 
voedden Hem op met het geloof in God. Ze waren Joods en voor hun was het geloof heel erg 
belangrijk. 
Het Joodse geloof was echter al lang niet meer zuiver. De Joodse priesters legden de mensen 
allerlei lasten op en schreven hen de wet voor. Toen Jezus nog een jongeman was, wist Hij 
dat het geloof van zijn ouders niet meer helemaal zuiver was. Hij verzette zich ertegen en 
sprak zich er openlijk over uit. Iemand die dat doet, heeft moed nodig. Moed om je uit te 
spreken en je eerlijke mening te geven. Je nek uitsteken, wat voor gevolgen dit ook voor je 
heeft. Dat deed Jezus al als twaalfjarige in de tempel en in de jaren die zouden volgen, nam 
die duidelijkheid alleen maar toe. Hij was heel stellig in zijn uitspraken en er werd veel over 
gesproken. De Joodse priesters en wetgeleerden ergerden zich aan Jezus, die ook nog eens 
zei dat Hij de Zoon van God was. Dit was Hem door de engelen verteld. Want Jezus ontving 
zijn wijsheid niet van mensen, maar van engelen. Zij kwamen en onderwezen Hem. Jezus kon 
de engelen goed verstaan en Hij deed wat ze Hem vertelden, omdat Hij wist dat het Zijn 
Vader was die hen gezonden had.’ 

Gebed 

 

 

Lieve God, 

Ik sta stil bij dat grote wonder  

dat zich meer dan 2000 jaar geleden voltrok. 

Toen is er in de mensheid een Licht ontstoken  

dat ons ook vandaag van binnenuit verlichten wil. 

Het Licht van Christus: het tilt mij boven mijzelf uit. 

Het bepaalt mijn geestelijke identiteit. 

Dit Licht is de weg, de waarheid en het leven. 

In dit Licht mag ik zijn wie ik wérkelijk ben  

en dit Licht wil ik doorgeven aan de wereld. 

Het Licht: het zal altijd sterker zijn dan de duisternis. 

Dit Licht is eeuwig en woont in mij. 

Dank U wel daarvoor. 

Amen. 


