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   Goed Nieuwsbrief 
 

 

 
Nr. 129                                   Maart 2025   
 

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling: 

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit 

- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid 

- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken 

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl  

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar 

 

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de 

toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een  

e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.  

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH  Hoogeveen. 

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701. 

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die 

mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door! 

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op 

www.roeloftichelaar.nl  

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is natuurlijk 

welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989 (BIC: 

INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’. 
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Beste mensen 

 

Van harte welkom in deze 129
e
 Goed Nieuwsbrief, met daarin een onderwerp dat voor veel 

kerkelijk of traditioneel christenen beladen is: ‘De geestenwereld van de waarheid’. 

Dit is te wijten aan het door mensen vervuilde christendom; een vervuiling die voor een deel 

al in de eerste eeuwen van onze jaartelling plaatsvond. 

 

Toen ik als 19-jarige met het boek ‘Omgang met Gods geestenwereld’ (1) van Johannes 

Greber in aanraking kwam, voelde ik intuïtief dat dit boek een helder en zuiver licht wierp op 

het christendom zoals het bedoeld is. Later werd mij dit in dromen bevestigd. Maar ik werd er 

tevens op gewezen dat het boek niet af was; het moest aangevuld worden met belangrijke 

informatie die ik uit dezelfde goddelijke Bron zou putten als Johannes Greber. In mijn boek 

‘De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-samenzwering’ (2) ben ik 

hier uitvoerig op ingegaan. 

Johannes Greber gaat in zijn boek onder andere in op de teloorgang van de verbinding met 

Gods geestenwereld, met als gevolg dat mensen zich door hun 

eigen beperkte inzichten hebben laten leiden.  
                                      

De goede geestenwereld van God, Zijn engelen dus, door wie 

Greber werd onderwezen, voorspelden al dat het grootste verzet 

tegen de waarheid uit kerkelijke hoek zou komen. Nadat ik 

mede dankzij een bijzonder visioen in Grebers voetsporen was 

getreden door mij door dezelfde inspiratie te laten leiden, kan ik 

dit bevestigen. Ook hij zelf onderging overigens hetzelfde lot. 

Ik ben het boek van Johannes Greber meer dan 40 jaar geleden 

op het spoor gekomen dankzij mijn goede vriend Leo ter Veer. 

Ik ontmoette hem op de Vliegbasis Leeuwarden. Het is deze 

maand 15 jaar geleden dat Leo overleed. Vanaf het moment dat 

mij duidelijk werd dat ik geroepen was om het werk van 

Johannes Greber voort te zetten en uit te breiden, heb ik die taak 

uiterst serieus genomen. Deze maand sta ik dus stil bij die 

bijzondere ontmoeting met Leo, die mij zoveel gebracht heeft. 
            Samen met mijn goede vriend Leo 

 

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe. 

                 

Roelof Tichelaar 

 

 

 
(1) Johannes Greber, ‘Omgang met Gods geestenwereld – Zijn wetten en zijn doel. Persoonlijke 

ervaringen van een R.K. priester’, Uitgeverij Synthese (2007) 

(2) Roelof Tichelaar, ‘De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-

samenzwering’, uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen (2021) 
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De geestenwereld van de waarheid 

Toen ik jaren geleden naar aanleiding van een tv-programma van de NCRV een ’christelijk 

medium’ werd genoemd, kwamen er vooral uit kerkelijke hoek negatieve reacties. En toen ik 

in een grote kerk in Apeldoorn een lezing over ‘Boodschappen uit de hemel’ zou geven, kreeg 

ik een e-mail van een theoloog die met deze kerk verbonden was. De aanhef was al 

veelbelovend: ‘Zeer niet geachte heer Tichelaar…’ Met enig vermaak las ik nieuwsgierig 

verder. ‘Ik heb vernomen dat u over 3 dagen mijn moederkerk komt vervuilen. Ik bied u het 

dubbele van uw gage als u wegblijft.’ Uiteraard heb ik dit aanbod netjes geweigerd en begon 

ik mijn antwoord met ‘Zeer geachte heer…’. Verder heb ik hem gevraagd of hij het goed 

vond dat ik mijn lezing met het voorlezen van zijn e-mail zou beginnen. ‘Doet u dat vooral!’ 

beet hij me toe. En zo is het gegaan. De bezoekers waren verontwaardigd en toen ik 

triomfantelijk riep ‘maar hier ben ik!’, moest het publiek lachen. Op één chagrijnige oude 

man na. Hij keek strak voor zich uit en daarmee kreeg ik het gezicht achter de betreffende e-

mail te zien. 

Er is veel verzet uit kerkelijke hoek als het om spiritualiteit gaat. In 20 eeuwen christendom is 

er dan ook veel spiritualiteit verloren gegaan, zeker wat betreft het contact met de geestelijke 

wereld. Bijna systematisch is Gods geestenwereld uit het kerkelijk christendom verbannen. 

Dit is al in de eerste eeuwen van onze jaartelling begonnen. Menselijke dogma’s namen de 

plaats in van de inspiratie door de heilige geesten die voor de eerste christenen leidend waren 

geweest. Immers: had Jezus zelf hen niet ‘de Geest der waarheid’ beloofd? Geen theologen, 

priesters of een paus, maar ‘de Geest der waarheid’. Op andere plaatsen in de Bijbel vinden 

we de werkzaamheid van geesten in het christelijk geloof bevestigd. Zo schrijft Johannes: 

 
‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse 
profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat 
Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt 
dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’ (1 Johannes 4:1-3, HSV) 
 

Johannes zegt hier eigenlijk verschillende dingen. Ten eerste dat het contact met geesten 

mogelijk is. Ten tweede dat er goede en slechte geesten zijn en dat we ons alleen mogen 

verbinden met de geestenwereld van de waarheid, maar ons verre moeten houden van de lage 

geestenwereld. En ten derde dat we die duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Hij legt 

ook uit hoe: de erkenning van Jezus Christus als Heer is het criterium dat de eerste christenen 

hanteerden als het ging om de verbinding met de geestelijke wereld. 

Maar wat zeggen de meeste kerken? Dat ieder contact met de geestenwereld verboden is. 

Daarmee leggen zij Gods heilige geesten het zwijgen op en spreken zij het heilige boek tegen 

dat zij als ‘het door de heilige Geest geïnspireerde woord van God’ beschouwen. 

Ook dit laatste kunnen we overigens niet zonder meer zo stellen. Van de Bijbel bestaat geen 

enkel brondocument meer. We moeten het hebben van vertalingen van vertalingen. Daarnaast 

zijn er in de vierde eeuw mensen geweest die hebben bepaald welke geschriften wel of niet in 

de Bijbel werden opgenomen. Die onderscheiden we in de canonieke en apocriefe boeken. 

Ook hier hebben mensen dus bepaald wat waarheid is en wat niet. Verder moeten we 

constateren dat geen van de auteurs in de Bijbel beweert dat de woorden letterlijk geïnspireerd 

zijn door de heilige Geest. Een uitzondering hierop is het visioen van Johannes op Patmos, dat 

we kennen als het Bijbelboek Openbaringen. Dit is een directe openbaring van Jezus Christus; 

in geen van de andere Bijbelboeken beweren de auteurs dat de inhoud letterlijk is geïnspireerd 

door de heilige Geest. Dit is op z’n minst opmerkelijk. De Bijbel is voor mij een belangrijk 
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boek waarin de hoofdzaak bewaard is gebleven. Maar ik beschouw het niet als het letterlijke 

woord van God. Jezus wist dat dit het noodlot van ieder geschreven woord uiteindelijk is en 

dat we de waarheid alleen langs geestelijke weg kunnen leren kennen, namelijk door wat Hij 

‘de Geest der waarheid’ noemde. 

De apostel Paulus maakt op sommige plaatsen zelfs duidelijk onderscheid tussen zijn eigen 

woorden en interpretaties en de rechtstreekse inspiratie die hij van God heeft ontvangen. Zo 

zegt hij dat hij het evangelie dat hij verkondigt niet van mensen heeft ontvangen of geleerd, 

maar door een openbaring van Jezus Christus. (Galaten 1: 12) Op andere plaatsen benadrukt 

hij daarentegen dat ‘hij het zegt en niet de Heere’. (1 Korintiërs 7: 12) Met andere woorden: 

soms is Paulus zelf aan het woord en andere keren deelt hij de inspiratie die hij van God heeft 

ontvangen met de lezers. Daarmee zegt Paulus zelf dat zijn brieven een mengeling zijn van 

geïnspireerde boodschappen en zijn eigen visie. Dit onderscheid moeten ook wij goed voor 

ogen houden. 

Veel waardevolle inzichten zijn verdwenen doordat Gods heilige geesten werden verbannen, 

zoals de pre-existentie van de ziel (het bestaan van de ziel voor de aardse geboorte) en het 

inzicht van reïncarnatie. Daarvoor in de plek kwam de valse leer van de eeuwige hel 

(‘eeuwig’ komt van het Griekse ‘aeon’, wat letterlijk ‘een periode’ betekent en niet ‘eeuwig’ 

in de zin van ‘voor altijd’) en werd er een paus aangesteld als ‘plaatsvervanger van Christus 

op aarde’. Priesters hadden de macht zonden te vergeven en mochten niet trouwen. Om nog 

maar te zwijgen over de talloze andersdenkenden die door de Rooms Katholieke Kerk zijn 

vermoord. En zo zijn er meer onwaarheden het christendom binnengeslopen die een grote 

invloed op het leven van gelovigen hebben gehad.  

Later volgde de reformatie, die tot een uitzuivering van een aantal valse kerkelijke dogma’s 

leidde. Met name de valse leer van de ‘aflaat’ (dat mensen hun zonden konden afkopen door 

geld aan de kerk te betalen) werd terecht verworpen. Maar nog steeds bleven er 

verontreinigingen bestaan, zoals de leer van de eeuwige hel en de predestinatie (alles zou al 

voorbeschikt zijn), doordat men zich niet rechtstreeks door Gods geestenwereld liet leiden. De 

vele afsplitsingen die later nog zouden volgen zijn daar ook een afspiegeling van, en kwamen 

eveneens voort uit het beperkte menselijk denken, dat per definitie tekortschiet als het om 

geestelijke waarheden gaat. 

 

Nog steeds merk ik dat er mensen zijn die van mening zijn dat ‘geloof’ synoniem is voor 

‘kerk’. Voor mij is dat anders. Als je in een kerk plaatsneemt, maakt dat je nog geen christen. 

(Als je in een kippenhok gaat zitten, word je immers ook geen kip.) Wat is een christen? Dat 

is iemand die door het geloof één is geworden met Christus en het universele 

Christusbewustzijn of ‘de heilige Geest’. Dit wordt wel de ‘geestelijke wedergeboorte’ 

genoemd. Je hebt een nieuwe spirituele identiteit ontvangen, want je bent één met Christus. 

Niet door je aan bepaalde regels en wetten te houden, niet door rituelen, gebeden, vasten, een 

pelgrimstocht, inwijdingswegen en evenmin door op eigen kracht te proberen de verlichting te 

bereiken of een zuiver mens te worden. Maar dat is wel wat de meeste religies en spirituele 

stromingen voorschrijven. 

Een religieuze of kerkelijke gemeenschap kan voelen als een veilige kudde, maar diezelfde 

kudde kan je ook het weidse zicht op de waarheid ontnemen. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus 

ons geroepen heeft ons persoonlijk door God te laten leiden in plaats van alleen door een 

heilig boek dat helaas niet ongeschonden is gebleven. Toch houden velen zich angstvallig vast 

aan dat laatste. Ik zie de Bijbel dan ook als een belangrijke wegwijzer die ons naar de Bron 

van waarheid wil leiden. Een wegwijzer wijst in een bepaalde richting en is niet het doel zelf. 

Moet iedereen dan maar contact gaan zoeken met Gods geestenwereld? In zijn boek zegt 

Johannes Greber hier het volgende over: 
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‘Ik zou de vraag willen beantwoorden, of een verbinding met Gods geestenwereld, zoals in dit 

boek is beschreven, door een ieder moet worden nagestreefd. Het antwoord luidt: Neen en ja. 

Want wie in God gelooft, op Hem vertrouwt en doet, hetgeen hij als Gods wil beschouwt, die 

zal tot God geraken. Hij behoeft daarvoor geen voor hem waarneembare verbinding met 

Gods geestenwereld te hebben. Wie echter in twijfel is over het bestaan van een God, wie 

klaarheid wil hebben, of de leerstellingen van zijn kerk juist of onjuist zijn, wie opheldering 

zoekt over de grote vraagstukken van hier en gene zijde, voor hem staat slechts één weg tot de 

waarheid open: de verbinding met de goede geestenwereld.’ 

 

Behalve langs deze weg, kunnen we ook rechtstreeks door het Christusbewustzijn (of: ‘de 

heilige Geest’) geleid worden als we tot de geestelijke wedergeboorte zijn gekomen. Dat is 

ook waar Gods geesten ons voortdurend op willen wijzen: op die persoonlijke, innerlijke 

leiding en het eenvoudige ‘Zijn in de Geest’. Het leven vanuit het Christusbewustzijn is de 

smalle weg die Jezus wijst. 

Natuurlijk is hier moed voor nodig, alleen al om de weerstand die je tegenkomt als je je hier 

open over uitspreekt. Er is moed voor nodig om het geijkte pad, dat door menselijke inzichten 

gewezen wordt, te verlaten en de weg van de Geest te gaan. Het zal strijd opleveren, omdat 

mensen je zullen veroordelen. Toch blijven velen zich vastklampen aan wat de kerk hen leert 

of wat ze van huis uit als waarheid hebben meegekregen. De macht van de gewoonte is vooral 

op geloofsgebied een sterk bepalende factor voor velen. Hen zou ik met Paulus willen 

aanmoedigen alles te onderzoeken en het goede te behouden. Je staat niet alleen hierin; Gods 

goede geestenwereld is er om je te leiden en God Zélf is door het Christusbewustzijn in je 

eigen hart te vinden. Stem je leven intuïtief op Hem af, dan ga je de smalle weg die Jezus 

wijst. 

 

Zoals ik schreef ben ik al vaak tegen veroordeling aangelopen. Soms spraken mensen zich 

hierover uit (waar ik respect voor heb); andere keren bemerkte ik een stilzwijgende afwijzing 

en een onuitgesproken sfeer van veroordeling. Ik kan niet ontkennen dat dit pijn doet. Het is 

immers belangrijk met elkaar in dialoog te blijven en we hoeven het niet over alles eens te 

zijn. De apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen dat als zij ergens een andere mening over 

hebben, God hen daarover opheldering zal geven. (Filippenzen 3: 15) Hij verwijst niet naar de 

geschriften, maar naar God en Zijn heilige geestenwereld en de heilige Geest die dankzij ons 

geloof in ons is ontwaakt. Alleen door uit die ene Bron te putten, kunnen mensen weer met 

elkaar verenigd raken, ook al kijken we tegen sommige dingen misschien wat verschillend 

aan. Dat is niet erg, want we mogen God allemaal op een persoonlijke manier ervaren. 

Telkens zie ik het weer gebeuren dat groepen van gelovigen allerlei dogma’s en 

geloofsbelijdenissen als hindernis opwerpen en daarmee eerder mensen wegjagen dan dat ze 

dichterbij Christus worden gebracht. Dat is tragisch. 

 

Nu we in een overgangstijd naar het volgende tijdperk leven, is het van groot belang dat we 

ons intuïtief en van binnenuit laten leiden. Het Koninkrijk van God is in ons, Christus is door 

Zijn Geest in ons. Want de leiding van Gods geestenwereld is zeker geen doel op zich. Gods 

heilige geesten wijzen ons op dezelfde Bron in ons hart als de Bron waar zij zelf uit putten. 

Daarom zijn zij onze broeders en zusters, één met Christus. Keer dus naar binnen om Gods 

stem te leren verstaan, want Hij wil je leiden en je de weg wijzen. Door de eenheid met deze 

Bron ben je verlost en vrij. Of, zoals Gods geestenwereld het verwoordde: 

 

‘Stem je leven in alles zoveel mogelijk af op het Christusbewustzijn. Doordat je diepste wil 
een ommekeer heeft gemaakt, komt de levenswandel daar vrijwillig mee in 
overeenstemming. Het is geen moeten, maar een willen.’  
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Inspiratie 

‘Gods uitstralende bewustzijn en kracht is het Christusbewustzijn. Door het 
Christusbewustzijn kunnen mensen God in zichzelf ervaren. Het is de innerlijke kracht die 
één kan zijn met de geest en die bedoeld is heel de ziel te doorstralen, zodat ook die 
resoneert met Gods wil. 

Dit resoneren met Gods wil is de ervaring van ‘hemel’, terwijl de disharmonie met Gods wil – 
en dus ook met het Christusbewustzijn – een ervaring van ‘hel’ oplevert. 

De volwassen weg in het geloof is de fijnzinnige afstemming op het Christusbewustzijn. Als je 
daar niet op afgestemd bent door een lagere gezindheid of door daden die hiermee in strijd 
zijn, zul je vanbinnen dus ‘hel’ of duisternis ervaren. Dat geldt voor mensen en voor geesten. 
En van deze gevoelens van ‘hel’ of duisternis gaat een louterende werking uit. Uiterlijke 
leefregels, meestal door mensen opgelegd, zijn overbodig als het Christusbewustzijn door 
het geloof in je tot leven is gekomen.  

Mensen en geesten in wie dit Christusbewustzijn niet tot leven is gekomen omdat zij zich 
daar voor afgesloten hebben, hebben dus een uiterlijke loutering nodig om tot inzicht 
gebracht te worden. En zij moeten van buitenaf gewezen worden op de wetten van God, 
zodat ze hun leven hierop kunnen afstemmen. Maar bovendien moet hen de weg naar 
binnen worden gewezen, zodat ook zij zich door God in hen, door het Christusbewustzijn 
dus, zullen laten leiden.’ 

 

Gebed 

Lieve God,  

Geef mij de moed om naar Uw Geest  

en Uw engelen te luisteren;  

de goede geesten die in de naam van Christus  

tot ons willen komen en ons willen onderwijzen en leiden.  

Bescherm mij tegen iedere (zelf)misleiding  

en leid mij op het pad van de zuivere waarheid.  

Help mij mijn leven in te richten naar Uw wil  

door afgestemd te blijven op Uw Geest die in mij is.  

Dan zal ik vrede hebben.  

Amen. 

 

 

 

 

 
 


